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Lekker hapje 

Bij de nieuwe jachthaven te Andijk 

zag ik een Zwarte kraai aan een dode 

Meerkoet plukken; ach dat is de 

natuur zullen we maar zeggen. Op de 

terugweg rende een Bruine rat langs 

met iets in zijn bek. Gelijk foto’s 

geschoten en na het bekijken had 

deze de kop van de Meerkoet gejat, 

je moet maar durven.  

 

 

 

Verleden 

Tijdens de midwintertelling kwam deze tuindersschuit aanzeilen over de Grote Vliet en waande ik mij 
terug in het verleden.   
In vroegere tijd hadden de tuinders nog geen motor in hun schuit en moesten ze lange afstanden 
overbruggen naar o.a. hun land of de veiling elders. Dat werd dan per zeilschuit uitgevoerd om de 
producten weg te brengen. Maar als wij goed kijken dan zien wij aan deze zeilschuit een 
buitenboordmotor hangen. Voor het geval dat de wind het laat afweten? 
 

 

 



 
 

Opgevangen 

De maan leek boven de Grote Vliet op de takken te gaan rusten.  

 

Vogelgriep 

Helaas slaat de vogelgriep genadeloos toe 

en dat kunt u zien als er meerdere vogels in 

een bepaald gebied liggen. U wordt 

geadviseerd de Gemeente of de 

dierenambulance te bellen; die ruimen 

deze op doe het zelf niet! Andere aaseters 

komen daarop af en mogelijk dat die door 

het eten ook besmet raken.  

 

 

De heer Ivo Klerk, een dorps-vogel-genoot zag op 

het PWN terrein een dode vos liggen. Wij 

vermoeden dat deze ook besmet is geraakt door 

de vogelgriep en het met zijn/ haar leven heeft 

moeten bekopen. Bij het Egboetje troffen wij ook 

twee afzonderlijke Buizerds aan met verkrampte 

poten tijdens de werkzaamheden; triest ! 

 



 
 

Verschil 

Wat is nu een Wilde eend of een Soep(park)eend) zult u 

zich kunnen afvragen. Wel als u denkt aan eenden die u 

benaderen b.v. bij een vijver, dan zijn dat tamme eenden. 

Zit er een afwijkende kleur bij dan noemen wij dat een 

Soepeend.  

 

 

Zwemmen de eenden snel van u weg dan zijn dat schuwe 

Wilde eenden. Mannetjes (woerd) hebben gekrulde 

staartveren. 

 

 

Handje helpen 

V/h de Witte schuur nu Hertenkamp Enkhuizen nodigt scholen uit om riet te harken voor de plantjes 

en boompjes te snoeien op het Zanddepot. Na jaren van tegenslag o.a. regen en Covid-19 kon het 

eindelijk doorgaan. Na de uitleg wordt de groep in tweeën gedeeld. Een groep ging mee om te 

harken.   

 

Woensdag 26 januari kwam Klaas van den Berg van het vogelringstation met zijn zoontje even een 

vogel vangen. Een leuk educatief moment toen er een Koolmees werd gevangen die de kinderen 

konden bewonderen. Na afloop hielp  Arend met het weg brengen van een bankje, stoer vrolijk 

ventje. 



 
 

Nestkast 

Op verzoek van een bewoner is een 

nestkast verhangen naar een 

rustigere plek aan de woning. Nog 

geen kwartier later voerden een 

stel koolmezen een inspectie uit. 

Nu maar af wachten of ze dit 

komende seizoen er in gaan 

nestelen .  

 

 

 

 

Historie 

Zondagmiddag even een wandeling gemaakt in Medemblik, een rustig stadje aan het IJsselmeer. 

Nabij de Westerhaven staat een markant gebouw dat in 1827 werd verbouwd en toen de functie van 

Koninklijk Instituut voor de Marine kreeg, tot 1850. Vanaf 1884 kwam het gebouw in gebruik als Rijks 

Krankzinnigengesticht Landswerf . Van 1922 tot 1967 was het een provinciaal gesticht, waarna alleen 

het hoofdgebouw overbleef. Het hoofd gebouw is in 1983-'84 verbouwd tot appartementen met in 

het midden het rijkswapen en een achtzijdige koepel.  

 

 

 

  

Het wapen bleek in trek bij onze gevleugelde 

vrienden wat op afstand niet opvalt maar na 

inzoomen komt deze er uit.  

 

 

 

 

 



 
 

Let op! 

Wij zijn weer onderweg.  

 

 

 

Douwe Greydanus  

  


