
 
 

Douwes natuurnieuws  eind december 2022  

Beste lezers, ik kon het niet laten om nu toch nog een nieuwsbriefje te maken zo aan het eind van 

2022. 

Herfst /  winter 
 
Op 20 november keek ik uit het raam en zag dat 
er eindelijk weer eens rijp op het dak lag van de 
woningen achter ons. Zullen wij dit meer te zien 
krijgen of blijven wij daar van verstoken was 
mijn gedachte?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 1 december was het beeld weer heel anders, een mooie donkere lucht met de zon erbij waardoor 
een treurwilg mooi afstak.  
 
 
 

 
 



 
 

Nu het kouder 
wordt vallen de 
bladeren van de 
bomen en daar 
treuren de 
wilgen niet om, 
die zijn het 
meeste al kwijt, 
anders scheuren 
ze door de 
zware staken. 
Zoals wij op de 
foto zien zijn dit 
ook niet meer 
de sterkste 
stammen.  
 
 
 
 
 
 
 
Plots sloeg vadertje winter even toe met het gevolg dat de IJsvogels de nog open plekken bezochten 
om aan hun voedsel te komen.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Gelukkig was dit van korte duur, jammer voor de schaatsliefhebber. 
Dat ervoeren wij tijdens de vogeltelling in de Zeevang waar schaatsers voor ons uit de weg over 
moesten klunen, dat betekend lopen op schaatsen maar hier was een dame aan het kruipen.  
Ik dacht nog zal ik claxonneren, ach toch maar niet anders zit de schrik er zo in dat de broek kapot 
gaat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Zeevang was de berm wel erg zacht geworden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wintergasten 
 
Grote groepen Toendrarietganzen zaten in de Wieringermeer op de weilanden en akkers.  

 
Tijdens een ronde om te kijken wat voor vogels zich op de akkerranden bevonden zagen wij deze 
groep bij elkaar met een regen bui in aantocht.  
 

 
 
Graan stond er ook nog in het veld waar o.a. 
Rietgorzen dankbaar gebruik van maakten.  
 

 
 
 



 
 

 
Boomkruiper 
 
Klein snel vogeltje die zich snel langs de 
stam van de boom beweegt op zoek naar 
voedsel. Met zijn staart tegen de stam 
heeft de vogel steun.  
Met hun spitse, omlaag gebogen snavel 
worden insecten uit spleten in de 
boombast gepeuterd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wist u dat ze elkaar opzoeken om te 
slapen en dicht tegen elkaar aan 
kruipen om warm te blijven, soms 
tegen woningen die warmte 
uitstralen onder de overstek.  
 

 
 
 
 



 
 

Feestmaal 
 
Wat is mooier om verschillende 
soorten gevogelte in de tuin aan te 
treffen die op het voer afkomen, het 
lijkt wel kerst voor de vogels.  
Ook waren Ringmussen van de partij 
en pikten een graantje mee, maar je 
moet wel goed kijken anders verwar 
je ze met de Huismus. Waar zien wij 
nu deze vogels van het boomrijk 
agrarisch cultuurlandschap nog ? 
 
 
 
 
 
Ze zijn dan ook aan de rand van dorpen en bij de boerderijen te vinden. Spreeuwen, Spechten, 
Gaaien en Vinken komen nu ook vaker de tuin in.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uitzwaaien  

In de Koopmanspolder werd de vrijwilligers ploeg door de Knobbels uitgezwaaid na de 
werkzaamheden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douwe Greydanus  



 
 

  

 


